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Studie

VAN GENESIS tot en met OPENBARING

STUDIE 11
Verlost tot!

Intro
Hoewel het logisch mag heten dat op een fundament gebouwd wordt, blijkt dit in het

geestelijk leven bij het meerdendeel van wie zich christen noemt niet echt door te
dringen. Menig christen laat het namelijk bij 'het verlost zijn' blijven. De ellende wordt
erkend en men ziet dat men een zondaar is en vergeving, verlossing nodig heeft. En als
Gods Geest zo overtuigd heeft, is het gekomen tot een buigen bij het kruis, een
overgeven van het leven in de handen van Jezus - Verlossing. Als het wedergeboren zijn
zo een feit is geworden, dan is er de dankbaarheid. Een dankbaarheid, die zich wat vaak
uit in verwondering: hoe bestaat het dat ik voor tijd en eeuwigheid gered mag heten.
Aan de uitnodiging van Jezus is gehoor gegeven: Komt tot Mij, allen, die vermoeid en
belast zijt, en Ik zal u rust geven (Matt. 11:28). En juist als je dan gekomen bent,
spreekt te meer wat Jezus heeft gezegd: Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u
aangewezen (Joh. 15:16). Juist dat onderstreept de dankbaarheid.
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Zoals de tekening uitdrukt: ellende, verlossing, dankbaarheid. Maar, zoals de vorige keer
al aangegeven, dan niet PUNT maar KOMMA. En niet een KOMMA in de zin va: zodra ik



mijn dankbaarheid ken, moet ik weer terug naar het besef van de ellende om duidelijk
weet te hebben van de noodzaak van verlossing, om vervolgens de dankbaarheid weer te
verstaan etc. etc. Is dat niet wat, zeker vroeger, 52 zondagen lang het geval was binnen
de kerk als daar de Heidelberger catechismus haar plaats kreeg in de verkondiging?
Stond en staat voor te velen niet achter verlossing een PUNT, alsof dat de inhoud is van
dé christelijke verkondiging? Is er besef van wat Paulus bedoelt wanneer hij spreekt
over: En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert (1 Cor. 12:31)? Ja, van
het feit dat de Bijbel nadrukkelijk spreekt over 'verlost (wedergeboren) tot' (1Petr. 1:3)?

We weten intussen het antwoord op de deelvraag ‘'waar kom ik vandaan' en wanneer we
zicht krijgen op de inhoud van ‘het verlost/wedergeboren tot', dan blijkt daarin dan het
antwoord te vinden op de deelvraag 'waar ga ik
naartoe' en tegelijk brengt ons dat bij de
deelvraag 'wat doe ik hier'. Feitelijk gaan
\{\ we dan 'bouwen op het fundament' en
= \'  het 'verlost/wedergeboren tot' 'tekent'
de bouwtekening - het doel van de
verlossing. Een belangrijk tekstgedeelte
hierbij is Romeinen 8:29 en 30 dat zegt: Want
die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren
bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de
eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen
heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd;
en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. Laten we kijken naar
het 'verlost/wedergeboren tot'.
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Enkele vragen vooraf
1. Voor je kunt bouwen is dus het leggen van een fundament noodzakelijk - ligt dat
in uw leven, weet u zich het eigendom van Jezus Christus?
2. Heeft Gods Geest u kunnen overtuigen dat u een zondaar bent en dat u vergeving
- verlossing nodig hebt?
3. Hebt u gebogen bij het kruis en uw zonden beleden?
Er is een heel simpel gebed dat je kunt bidden:

Heer ik weet dat ik een zondaar ben en uw vergeving nodig heb.

Ik belijd u mijn zonden en vraag u vergeving en bid dat u Heer Jezus in
mijn leven komt als de Verlosser, Heer en Koning. Ik geef mezelf aan u
om meegekruisigd te zijn, niet 'ik' op de troon van mijn leven, maar U.
Wilt u door uw Heilige Geest mijn leven leiden en sturen.

Dank u dat ik er zeker van mag zijn dat uw Woord dat zegt 'al wie de
naam des Heren aanroept, zal behouden worden' ook voor mij geldt.
Onderwijs mij door uw Woord dat ik beloof te gehoorzamen en help mij u
te dienen.

Amen.

4. Wanneer werkelijk het fundament Jezus Christus in mijn leven ligt, ben ik verlost
tot/wedergeboren tot - kunt u in eigen woorden aangeven waartoe u verlost bent?

5. Hebt u enig idee wat Paulus bedoelt met 'een weg die nog veel verder omhoog
voert?

6. Waar wil God met de mens uiteindelijk naartoe?



7. Kunt u proberen uit te leggen wat Paulus bedoelt met 'gelijkvormigheid aan het
beeld van zijn Zoon'?

Verlost tot - wedergeboren tot
Waar het in het 'verlost tot', 'wedergeboren tot' om gaat, doet Petrus uitbreken in een
lofzang: Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn
grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen
wedergeboren worden tot... 1 Petrus 1:3.
Petrus brengt dus God de lof voor hetgeen waartoe de mens wedergeboren wordt.
Hetgeen waartoe de mens wedergeboren wordt, valt nadrukkelijk onder de noemer
‘barmhartigheid’. Die ‘barmhartigheid’ van de kant van God uitte zich in ‘liefde’: alzo lief
heeft God enzovoort (Joh. 3:16) - barmhartigheid ten top! Maar die liefde en
barmhartigheid werd daadwerkelijk in en door de opstanding van Jezus Christus. De
ultieme straf op de zonde - de dood - was overwonnen! De dood heeft voor degene die
wedergeboren is niet langer het laatste woord, ze alleen nog de doorgang tot! En dat 'tot’
gaat verder dan de hemel, het in de hemel komen, het eeuwige leven. Het is het eeuwige
leven én. Voor dat 'en' in te vullen, is het goed op nog een paar, in dit verband
bijzondere, zaken te wijzen. Net als Paulus gebruikt ook Petrus heel bewust de drie
namen van de zoon van God: Here, Jezus, Christus. Here = God, Jezus = Verlosser,
Christus = Messias, Koning. Als het gaat om 'de opstanding' dan gebruikt Petrus heel
bewust de namen: Jezus en Christus. Evenals Paulus is hij zich bewust van de volgorde:
eerst Jezus = Verlosser, dan pas Christus = Koning. Zoals eerder aangegeven kon de
zoon van God pas Christus genoemd worden toen Hij invulling had gegeven
aan de naam Jezus. Jezus heeft zichzelf aan het kruis volledig aan de
’%v"‘ Vader geofferd en voor de mens, in diens plaats, gegeven. Na het geven
7 van zijn geest in de handen van de Vader (Luc. 23:46) en met de roep
‘het is volbracht' (Joh. 19:30) had Hij aan het Verlosser zijn volkomen
invulling gegeven. Het is de Vader die in en door de opstanding juist dat
bevestigde door de kracht van de Geest - Jezus is de Christus, de
Koning. En hetgeen waartoe de mens wedergeboren wordt, heeft alles
met het inhoudelijke van die naam - de Christus - te maken. Van kruis
naar kroon!
Dan komen we bij de vraag 'tot' wat heeft God, de Vader van onze Here Jezus Christus,
ons wedergeboren doen worden?
Luisteren we naar Petrus:

tot een levende hoop,

tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis,

die in de hemelen weggelegd is voor u,

die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid,

welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd (1 Petr. 1:3-5).

Waartoe verlost/wedergeboren? Tot een levende hoop, een onvergankelijke, onbevlekte
en onverwelkelijkte erfenis!

Hebt u enig idee wat hiermee bedoeld wordt?

Als u een idee hebt bepaalt het uw christen-zijn?

Waar Petrus op doelt met ‘levende hoop', ‘'onvergankelijke, onbeviekte en
onverwelkelijke erfenis' blijkt iets te zijn dat 'in de hemelen is weggelegd'. Het gaat om
een 'erfenis'. In het Nieuwe Testament wordt gezegd dat degene die wedergeboren is, de
christen, ‘erfgenaam’ is. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? In de daarop volgende



woorden van Petrus klinkt iets uiterst belangrijks door: voor u, die in de kracht Gods
bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Ook de zaak van ‘bewaard worden in het
geloof', is een zaak die in de Bijbel een nadrukkelijke lading heeft. Nauw daaraan
verbonden is de oproep om je zelf te bewaren. Denk aan de woorden van Judas: Maar
gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst
geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here
Jezus Christus ten eeuwigen leven (Judas vers 20 en 21). Dit brengt bij nog een hier te
noemen belangrijke zaak: kindschap en zoonschap. Helaas blijkt menig vertaling soms
daar waar uitdrukkelijk over zoon/zonen/zoonschap gesproken wordt in de Griekse
grondtekst, het Grieks te vertalen met kind/kinderen/kindschap. De grondtekst gebruikt
echter voor kind en zoon twee afzonderlijke begrippen; tekna = kind en huios = zoon. De
onderscheiden betekenis, inhoud van de begrippen, valt duidelijk uit de onderscheiden
tekstplaatsen op te maken. 'Kind' duidt op een geestelijk nog niet volwassen zijn terwijl
'zoon' juist geestelijke rijpheid en groei onderstreept. En juist in relatie tot 'zoon' wordt
vaak gesproken over erfenis en erfgenaam. (Zie de Bijbelstudie 'Van kindschap naar
zoonschap Gods.) Wanneer Petrus spreekt over ‘bewaard worden in de kracht van God
door het geloof', dan doelt dit op een geestelijk groeien - de Bijbel spreekt over geestelijk
volwassen worden = de mannelijke rijpheid (Ef. 4:13) - waarbij de gelovige zelf een
actieve rol heeft (let wat dit laatste aangaat op de uitdrukking ‘door het geloof'). Een en
ander vraagt meer aandacht, maar voor dit ogenblik laten we dit punt even voor wat het
is en komen er op een later tijdstip in de studie op terug. Hier en nu gaat het om het zien
van de bredere verbanden.

Wanneer Petrus in deze context spreekt over 'tot zaligheid', dan kunnen we ook daaruit
opmaken dat de gelovige in Jezus Christus tweeérlei heeft te verwachten: 1. de hemel,
eeuwig leven, zaligheid en 2. een erfenis (Vgl. Hand. 26:18 en Hebr. 9:15). Ook op dit
aspect wordt teruggekomen. Voor nu sluiten we af met het laatste gedeelte van de
geciteerde woorden van Petrus: welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de
laatste tijd (1 Petr. 1:5). Kijken we even naar de tekening:

de toekomende eeuwen
dankbaarheid

ellende

de eeuvwen her

Op welk deel in de tekening zou Petrus doelen? Op het deel waarnaar de rechtop
wijzende pijl gericht is: de toekomende eeuwen. En dan raken we opnieuw een
afzonderlijk te behandelen onderwerp: de wederkomst. Genoeg voor nu en ga de weg
omhoog, de weg die de pijl vanuit het kruis wijst. Volgende keer gaan we verder in op
'verlost tot... wat?".

Voor vragen of reacties wordt verwezen naar de mogelijkheid tot contact zoals
aangegeven op de site.



